Opdracht letterkunde H18

1.

Een stel koopt een huis. Ze kopen ook een stoel, maar deze stoel heeft maar één
armleuning. Het word verteld uit het perspectief van de stoel. Hij word gekocht
door een stel en mee naar huis genomen. Op het begin verteld te stoel hoe het
was in de winkel: lang, breed, in de winter koud, in de zomer warm. En op een
gegeven moment zegt de stoel: dat er ook andere stoelen waren en dat er een
stoel was net zoals hij, namelijk met maar 1 arm. Na dit moment word de stoel
gekocht. Ze hebben zijn andere arm gevonden, maar willen niet de moeite doen
om het terug te zetten, omdat de stoel veel te versleten is en de arm er steeds
afvalt. Na een paar maanden verkopen de eigenaren het huis weer en de mensen
die het gekocht hebben vonden het wel leuk daar.

De stoel met een armleuning.

Er komen steeds nieuwe eigenaren in ons verhaal en iedereen neemt afscheid
van de stoel en het huis.

Ingewikkeld en verwarrend, het is niet duidelijk wie wat zegt en waarom ze het
zeggen.

Ze moeten gedag zeggen op het einde en proberen de stoel te redden en een arm
te geven.

Ja, het is moeilijk te begrijpen, want het is uit verschillende perspectieven maar
het komt uiteindelijk wel weer samen naar de stoel.

Ja datvinden wij wel. Het is raar geschreven en verteld vanuit een stoel. Meestal
word het verteld vanuit een levend wezen.
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